ROY

We hebben elkaar leren kennen op de lerarenopleiding. We kenden elkaar dus vrijwel 50

jaar.

We hadden veel wat we samen leuk vonden.

We hadden ieder een zeiljacht. Voeren dus veel samen. Ook mijn dochter en zoon gingen
soms mee.

Roy hield erg van het strand. We zijn samen naar zowat elk strand in Zuid-Holland
geweest, vaak naar Hoek van Holland, dat vond hij fraai door bv de vrachtschepen op het
kanaal.

We hebben ook een tijdje filosofie gedaan: Roy benoemde een filosoof, die we dan
beiden onderzochten. Vervolgens spraken we daar samen over.

En ja, we hielden beide van whisky. Ik heb met hem vele proeverijen gedaan. Zie de foto,
een proeverij bij een slijter in Zoetermeer. Dat deden we vaker.

Ik ging vaak met whiskybier in een koelbox naar hem toe, dat vond hij fijn.

Hij gaf aan dat als hij ooit stierf, ik wat flessen mocht uitzoeken in zijn voorraad. Dat sluit
aan bij een regel uit een lied van een Zuid-Afrikaan: “Onder in mijn whiskyglas, zit jij nog

”

aan mij vast....”.

Het heeft dus een grote invloed op mijn leven dat Roy er niet meer is...

We gaan hem erg missen!



